
Ik zie je   

De laatste keer dat Tanja een Jefta Talk gaf had ze ook deze titel. Ik had allang 

daarvoor bedacht als ik dit ooit doe, dan is de titel “Ik zie je”. Waarom? Dat ga 

ik je straks vertellen. 

Een vraagje: Wat komt er in je op als de Heer tegen jou persoonlijk zegt ‘Ik zie 

je’? Wat denk je, wat voel je? 

Nico…ik zie je, Paulien…Ik zie je. 

Heb je zoiets van oh dear Hij ziet echt alles, ook de dingen die ik verkeerd doe. 

Denk je eigenlijk aan schuld en straf?  

 

Zie foto ‘Het alziend oog’. 

In India zag ik dit plaatje veel en ik vond dat een eng plaatje. Dit symbool komt 

uit het oude Egypte. 

Bij de vrijmetselarij betekent het dat dit kan dienen als ethisch/moreel 

toetsingskader voor het eigen handelen. Er is niets wat aan zijn blik ontsnapt  

(Wikipedia). Nu moet ik zeggen dat er ook nog andere betekenissen zijn. 

 

Of denk je aan een liefdevolle Vader, die meewandelt met Zijn kind en begaan is 

met hem/haar? 

Zie foto van Floyd McClung. Jeugd met een Opdracht. Floyd heeft me geleerd 

over het Vaderhart van God. Hij was een echt voorbeeld voor mij. 

Zie je hier de liefde van de Heer? Zijn aandacht en zorg? 

 

Waar geloof jij in? Waar wil je in geloven? 

 

De Bijbel zegt dat God liefde is. Hij is een Vader, een Vriend en Genezer. Hij 

geneest en herstelt, Hij is bij je en wil je verder leiden. 

 

Een verhaal uit de Bijbel. 

Zacheüs 

 

Zacheüs was een hoofdtollenaar. Hij was van de belastingdienst. Ook nu roept de 

belastingdienst een bepaald gevoel op. Als je een blauwe envelop in de brievenbus 

krijgt, dan geeft dat meestal wat spanning. In die tijd waren tollenaars geen 

leuke mensen, de mensen waren eigenlijk bang voor hen. Zacheüs perste de 

mensen af en vroeg veel meer geld dan eigenlijk moest. Niet eerlijk, niet leuk. De 

mensen ontliepen hem. Je zou zeggen dat hij een zondaar was. Dat was Zacheüs. 

Zacheüs had gehoord dat Jezus in de buurt was en hij was benieuwd wie die man 

eigenlijk wel was. Zacheüs was een klein manneke, dus moest hij slim zijn om 

Jezus te kunnen zien. Hij klom dus in een boom. 

 



Lukas 19: 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, 

maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 

4  Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen 

zien wanneer hij voorbijkwam. 

5  Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug 

naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 

6  Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich 

thuis. 

Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig 

mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 

8  Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van 

mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst 

vergoed ik het viervoudig.’ 

9  Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook 

hij is een zoon van Abraham. 

10  De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 

 

In dit verhaal staat nergens dat Jezus hem vermaande of berispte voor wat hij 

gedaan had. En toch zag Zacheüs iets in Jezus wat maakte dat hij zei: ‘Kijk, 

Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets 

heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 

 

Wat zag hij volgens jullie in Jezus? Liefde, aanvaarding, geen veroordeling.  

 

Een ander verhaal uit de Bijbel. 

Verlamde man bij het water in Bethesda. 

 

Joh. 4: 2  In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een vijver om te baden. Die plek 

wordt in het Hebreeuws ‘Betesda’ (=‘huis van medelijden’) genoemd. Er zijn vijf 

zuilengangen omheen gebouwd. 

3  In die gangen lagen allerlei zieke, blinde, kreupele en verlamde mensen. Ze 

lagen daar te wachten tot het water zou gaan bewegen. 

4  Want af en toe daalde er een engel in de vijver neer. Dan bewoog het water. 

Wie daarna het eerst in het water kwam, werd genezen. Het maakte niet uit wat 

voor ziekte hij had. 

5  Er was daar een man die al 38 jaar lang ziek was. 

6  Jezus zag hem liggen. Hij wist dat hij daar al heel lang was. Hij vroeg hem: 

"Wil je gezond worden?" 

7  De zieke man antwoordde Hem: "Heer, ik heb niemand om me in de vijver te 

gooien als het water beweegt. En als ik probeer om bij de vijver te komen, is 

iemand anders er altijd eerder dan ik." 

8  Jezus zei tegen hem: "Sta op, pak je matras op en loop." 

9  Onmiddellijk werd de man gezond. Hij pakte zijn matras op en liep. 



 

Eerlijk gezegd vind ik het een beetje een vreemd verhaal. Maar daar gaat het nu 

niet om. Deze man was al 38 jaar ziek. Het lukte hem nooit om op tijd in dat 

water te raken. Ik denk dat hij hopeloos was.  

 

Maar Jezus zag hem en genas hem! 

 

Nu mijn verhaal. 

 

 De meesten van jullie weten dat een aantal jaren geleden Philip naar een 

therapeutisch centrum ging. Hij is daar 7 maanden intern geweest. De weekends 

kwam hij thuis. Philip spreekt daar eerlijk en open over, wat ik enorm bewonder 

en hij heeft al vaak verteld waar hij doorheen ging en wat hij geleerd heeft. 

Voor mij was dit natuurlijk ook erg zwaar. En als ik eerlijk ben, was ik onrustig en 

bang als ik alleen ging slapen. ’s Nachts lijkt alles sowieso al erger, toch? Ik bad 

en vroeg de Heer om bescherming, elke avond weer. Het lijkt allemaal raar, maar 

het was zo. 

Op een avond, inmiddels ongeveer een maand later, waren Tabitha, oudste 

dochter, en ik een Webinar aan het volgen vanuit Alpha Nederland over hoe je 

kerk kunt zijn in tijden van de Corona crisis.  

Aan het eind van de sessie werd de oprichter van Alpha, Nicky Gumble die in 

Engeland woont, gevraagd om de mensen een woordje toe te spreken en te 

bidden. Hij spreekt een gebed uit en heeft dan de volgende indruk: 

 

Zie filmpje. 

 

Er is hier iemand die niet goed slaapt. En vanavond ga je heerlijk slapen. Je zal 

met vrede gevuld worden, in het midden van verdriet en trauma, de stress, de 

problemen en angsten. God geeft jou Zijn vrede.  

Ik was hierdoor zo aangesproken. Ongeveer 800 mensen waren deze webinar aan 

het volgen en de Heer zag mij! Vanaf die tijd had ik rust en vrede als ik ging 

slapen.  

De Heer zag mij! 

 

En Hij ziet jou! Als je het moeilijk hebt, in je huwelijk, op je werk, als je ziek 

bent, verdriet hebt, pijn, Hij ziet jou en zegt ‘Ik zie jou, kom maar!’ 

 

 

 

 


